
Achterflap 
 
Dit is een ongewoon boek, waarin niet de gebaande wegen centraal staan, maar het tegemoet 
treden van de wildernis. Waar organiseren zoekt naar beheersbaarheid, laat aandacht het 
(onbeheersbare) leven binnen. Het leven dat zich niet in een model of instrument laat vangen, 
maar in ontmoeting en interactie ervaren kan worden. Dit boek neemt je mee in de worsteling, 
die je tegen komt als je aandacht een plek wilt geven in organisaties. Aandacht is geen ‘easy 
ride’. Aandacht en organiseren kunnen we alleen samenbrengen als we de twee verschillende 
talen waarin zij zich uitdrukken herkennen en spreken. Hoe makkelijk verdampt de subtiele 
ontvankelijkheid van aandacht te midden van de eenzijdige nadruk op daadkrachtig in veel 
van onze organisaties. De grote opgave is om de eenzame troon waarop wij daadkracht 
hebben geplaatst, te vervangen door een dubbele troon waarop daadkracht en 
ontvankelijkheid, als een aan elkaar gewaagd echtpaar, samen kunnen regeren. Door het 
zoeklicht te richten op het spanningsveld tussen ruimte en resultaat, strijd en verbinding, 
sturen en laten ontstaan wordt duidelijk hoe de relatie tussen organiseren en aandacht tot bloei 
kan komen. 
Dit is een persoonlijk boek, dat bij tijd en wijle dicht op de huid komt om daarna weer afstand 
te nemen en te beschouwen. We zien de botsing tussen twee paradigma’s gepersonifieerd in 
twee mensen, die recht tegen over elkaar komen te staan. In het heel precies kijken naar de 
organisatiedynamiek in relatie tot de persoonlijke biografieën van de hoofdrolspelers, komen 
vragen van waarde aan het licht. Vragen die vernieuwing mogelijk maken. 
 
. 


